REISBUREAU DE BLAUWE VOGEL

Wondermooi Bali,
ditis de rondreis

vanje leven.

Reisbureau De Blauwe Vogel blikt terug op meer dan 400 jaar reisgeschiedenis.
Dit warme familiebedrijf onderscheidt zich van de grote ketens met tot in de
puntjes begeleide rondreizen. Bali is er eentje om af'te vinken van de bucket list.

Wie Bali zegt, denkt aan parelwitte
stranden, veel zon, lekker eten en adem-
benemende natuur. Niets is minder waar.
Tedereen kan het vliegtuig nemen en
Bali gaan ontdekken, maar reisbureau
De Blauwe Vogel gaat net nog een stapje
verder. Zij werken namelijk met reisar-
chitecten die zich verdiepen in de typi-
sche Balinese cultuur. Ze gaan op zoek
naar de meest unieke plekken en stellen
een reis samen die jaren later nog steeds
een indruk achterlaat.

De rondreis naar Bali telt veertien dagen.
De vlucht is met top airline ‘Emirates’,
met maaltijden, dranken en een ICE
entertainment systeem aan boord, waar-
door je je geen moment zal vervelen.
Overnachten doe je maar liefst in vijf
verschillende hotels. Stuk voor stuk
knappe vier- en vijfsterrenhotels met
hun eigen unieke karakter. Het rondrei-

zen zelf gebeurt in een autocar met air-
conditioning en water aan boord. Ter
plaatse zijn er steeds een Nederlandstalige
gids en tourleader aanwezig, zij staan je
bij met raad en daad en zorgen dat alles
vlekkeloos verloopt.

Hoogtepunten

Een bezoek aan het prachtige Ubud
paleis mag niet ontbreken. Hier slenter
je door de markt en ontdek je typische
Balinese lekkernijen en souvenirs. Reli-
gie ontmoet de natuur in Sangeh Mon-
key Forest, een bos dat beroemd is om
zijn hordes apen en om zijn overwoeker-
de tempel. Maak een wandeling tussen
de nootmuskaatbomen, die wel 40 meter
hoog kunnen worden en de thuisbasis
zijn van de apen die velen beschouwen
als de ‘bewakers’ van de Pura Bukit Sa-
ri-tempel. Ooit gehoord van Canang
Sari? Dat is één van de dagelijkse offers

die Balinese hindoes brengen om de
Sang Hyang Widhi Wasa te prijzen in lof
en gebed. Je zal leren hoe je dit offer
maakt met aansluitend een zuiverings-
ceremonie en heerlijk diner met Baline-
se dans.

Uniek aan deze reis is de daguitstap met
een vintage Volkswagen auto. Aan-
schouw prachtige landschappen en ont-
dek de moedertempel Besakih op de berg
Agung. Hier heb je de mogelijkheid om
zalig te baden in natuurlijke warmwa-
terbronnen. In het waterpaleis van
Tirtagangga zal je met verstomming
geslagen worden door de bloemenpracht.
Deze omgeving met zijn overweldigende
groene sawa’s is één van de mooiste van
Bali en ook zeer de moeite waard om te
verkennen. Maar een trip naar Indonesié
zou niet compleet zijn zonder een be-
zoek aan rijstplantages. Ontmoet de in-
woners van een klein dorpje en leer hoe
rijst gezaaid en geplukt wordt. Ook zal
er gepicknickt worden op de rijstvelden,
een gebeurtenis die je niet snel zal ver-
geten.




Koraalriffen, scheepswrakken en man-
taroggen - de onderwaterwereld van
Bali is één van de mooiste ter wereld.
Tussen de hoge rotskliffen liggen idylli-
sche baaitjes met witte zandstranden en
kristalhelder water. Er zijn rustige spots

met weinig stroming waar beginnende
duikers en snorkelaars op hun gemak vis-
sen, schildpadden en koraal kunnen be-
wonderen. Als kers op de taart zal je leren
koken met een Balinese kok. Zo kan je
ervaring opdoen om ook thuis een lekke-

re klassieke Balinese maaltijd voor te
schotelen. Een heerlijk stukje Bali mee
naar huis.

Deze reis is een once-in-a-lifetime expe-
rience en opnieuw een prachtige groeps-
reis in het uitgebreide aanbod van
reisbureau De Blauwe Vogel. Ontdek ook
andere topreizen zoals Zuid-Afrika,
Dubai, Lapland, Itali€, Ethiopié, ... en nog
veel meer.

MEER INFORMATIE?

Reisbureau De Blauwe Vogel
Luikersteenweg 62 in Sint-Truiden
en Valkestraat 6 in Nieuwpoort

T: 011 705 500
info@deblauwevogel.be
www.deblauwevogel.be
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